Gedachte;
Gelukkig, ze zijn er;
Vrouwen die meeleven
En mannen.
Vaak meer vrouwen dan mannen.
Gelukkig, ze zijn er;
[bookmark: _GoBack]De mensen met mededogen
De mensen die je niet in de kou laten staan,
Mensen met een ruim hart.
Gelukkig, ze zijn er;
De mensen die kijken
Met menselijke ogen
Die jou niet uitstoten,
Die jou opnemen,
Die begrip tonen.
Gelukkig, ze zijn er;
De mensen die je niet vergeten,
Die de naam niet doorstrepen.
De mensen die je het medeleven
Van God laten ervaren.
Marinus van den Berg.
Dit is een gedachte van Miva hier wordt in de kerk middels een kerkdeur collecte aandacht aan besteedt .

